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Imuget ceremonies
bij de Samburu

Enkele portretten van de morans gebruikmakend van een zwarte doek als achtergrond

Stefan Cruysberghs



Als gepassioneerd reiziger en natuurliethebber trok ik al meerdere keren naar
Afrika en ging ik er vaak op safari. Een paar jaar geleden geraakte ik ook
geintrigeerd door de laatste authentieke stammen op dit prachtige continent.

1k bezocht reeds de Himba’s in Namibié en ontmoette verschillende boeiende
stammen in het zuiden van Ethiopié zoals de Hamer, Mursi, Dassanech,

Konso, Tsemay, ... Vorige zomer had ik de unieke kans om in Kenia naar de
Samburu stam te gaan en er de Imuget ceremonies bij te wonen.

Deze ceremonies zijn nog bijna nooit door Westerlingen bijgewoond, maar

dankzij onze gids die goed bevriend is met een Samburu, konden wij er eind
augustus drie dagen kamperen en kennis maken met hun cultuur en unieke tradities.

De Samburu stammen zijn verwant met de meer bekende Masai en ze wonen in

het noorden van Kenia. Het is een krijger-ras van semi-nomadische veehouders die
runderen, schapen, geiten en kamelen hoeden. De Samburu zijn trots op hun cultuur
en tradities en koesteren nog steeds de gewoonten en ceremonies van hun voorouders.

Om de 6 & 10 jaar organiseren de Samburu clans een Imuget-ceremonie voor de
overgang naar een volgende leeftijdsgroep. Jonge mannen van 14 tot 20 jaar worden
besneden en worden daarna moran (krijger). En de oudere morans worden dan mzee
(wijze man) en ze mogen hierna trouwen.

De Imuget ceremonie is de belangrijkste gebeurtenis in het leven van een jonge Samburu.
Van zodra ze krijger zijn tooien ze zich met kleurrijke doeken, kralen, plastic bloemen

en veren op hun hoofd, allerlei soorten kettingen, armbanden en ronde ivoren oorringen.
Velen kleuren hun haar met rode oker. En heel wat morans dragen bovendien een
traditioneel mes en een handspiegeltje. Ze zijn heel ijdel, hebben veel aanzien en vaak ook
heel wat liefjes. Ze houden ook van dansen en zingen.




“De krijgers kennen nog traditionele dansen
met indrukwekkende hoge sprongen”

-

ant met de meer bekende Masai






In de ochtend starten de gers met het slachten van vee en het verzamelen en opdrinken van het bloed.




In de ochtend starten de krijgers met het slachten
van vee en het verzamelen en opdrinken
van het bloed.

De oudere morans worden op de Imuget ceremonie mzee (wijze man) en mogen hierna
trouwen. De oudste wazee (=mv van mzee) hebben het meeste respect en macht binnen
de clan. De oudere mannen dragen meestal geen traditionele kleding en bijna geen sierraden.

De Samburu bouwen een tijdelijk maar compleet nieuw dorp genaamd lorora voor de
Imuget ceremonies die een week duren. Huizen hebben slechts één kamer en worden
gebouwd met stokken en bedekt met een mengeling van modder en mest.

De climax van elke Imuget is het moment waarop ze een koe of geit slachten voor het grote
feest. Lmuget betekent 'de dood van veel vee op een plaats'. De stappen en details van alle
rituelen zijn vrij ingewikkeld en veranderen ook een klein beetje vanwege de 'moderne’ tijden.

Ook de Samburu vrouwen zijn vaak prachtig getooid met heel veel kralen, grote oorbellen
en kleurrijke doeken. Soms dragen getrouwde Samburu vrouwen nog steeds de traditionele
mporro halsketting
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“Oudere vrouwen dragen soms nog het
traditionele kleed gemaakt van koeien of geitenleer’

In de namiddag beginnen de vrouwen dan het vlees te versnijden en de ingewanden van de
geslachte dieren te reinigen en te koken of braden.

Nadat al het vlees verdeeld is beginnen de wazee (oudere mannen) in de late namiddag met
het roosteren van het vlees.

En na het feestmaal wanneer het donker is, beginnen de Samburu’s met traditionele gezangen

en dansen. De volgende generatie jonge jongens van deze clan moet nu minstens 6 jaar wachten
op een volgende Imuget ceremonie.
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